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Inleiding:

Een teken van hoop

et de dood voor ogen wordt de hoop van
Meen mens hard op de proef gesteld. Maar
dat niet alleen; als het om een ziekte gaat of om de
dood van een jong iemand, dan lijkt het menselijk
leven een balanceeract langs de rand van het onbe-
grijpelijke te zijn. En toch zijn er getuigenissen die
het verstand als een zonnestraal helderheid geven
en het hart verwarmen van degene die al was
opgehouden te hopen. Het leven van Carlo Acutis
is zo’'n zonnestraal. Ja, zelfs een bliksemschicht in
een zomernacht die de duisternis van de angsten
overwint en ons laat zien wat zich in werkelijkheid
na de voorbijgaande nacht van ons leven afspeelt.
Carlo wordt ziek als hij 15 jaar oud is, tijdens
de eerste dagen van oktober 2006. Alles doet aan
griep denken, maar nader medisch onderzoek
stelt eenduidig de diagnose: acute leukemie. Op
12 oktober 2006, een mariale gedenkdag (O.L.V.
van Zapopan), verlaat Carlo deze wereld. Onon-
derbroken komen de vele mensen die hem kenden
bij zijn lichaam waken. Bij de begrafenis is de kerk

7



tot de nok toe gevuld. Zijn ouders zeggen dat zij
naast de hartverscheurende pijn, die slechts dege-
ne die iemand het leven geschonken heeft kan
aanvoelen, ook een diepe vrede gewaarworden;
dat het niet ‘voorbij’ is en dat zij op een andere
manier iets samen met hun zoon beleven. Maar
er is nog meer. Sinds Carlo deze wereld verlaten
heeft, ontvangen ze voortdurend getuigenissen,
berichten, herinneringen en mails uit alle delen
van de wereld die allemaal op hetzelfde neerko-
men: voor wie Carlo heeft ontmoet, leeft hij ook
over de grens van de dood heen. Je hoeft bij een
zoekmachine maar ‘Carlo Acutis’ in te typen en je
vindt meer dan 2.500 websites en blogs over hem
in alle mogelijke talen. Zijn facebook-profiel heeft
bijna 4.000 abonnees en de aan hem gewijde sites
zo'n 400.000 bezoekers. Dat zijn duizenden aan-
wijzingen die ook de meest sceptische mensen
doen vermoeden dat het hier een leven betreft dat
over de grenzen van de dood verdergaat.



Het buitengewone in het
gewone

Veel jongeren herkennen zich in het leven van Carlo Acutis.
Het leert ons om zin aan de woorden liefde, pijn, vreugde,
lijden, dood en eeuwig leven te geven.

We zeggen het maar meteen: dit boekje is
geen lofzang op een jonge ‘superman’. Het
is meer een puzzel van fragmenten uit van elkaar
onafhankelijke bronnen. Het is meer een schets
van het leven van een normale jongen van slechts
vijftien jaar, waarin veel jongeren zich herken-
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