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DE BIJBEL

De Bijbel heeft een buitenkant en een binnenkant. Materieel gezien
(de buitenkant) is het een verzameling boeken uit een periode die
ruim 1000 jaar duurt en loopt van het eerste millennium voor Chris-
tus tot en met de eerste eeuw na Christus. Deze boeken zijn geschre-
ven in het (bijbel)Hebreeuws, het Aramees en het (koiné) Grieks en
beschrijven de ervaringen van een volk doorheen de geschiedenis.
Inhoudelijk gezien (de binnenkant) gaat het om openbaring: door-
heen menselijke schrijvers met al hun menselijke mogelijk- en on-
mogelijkheden komt God zelf aan het woord; hierin is de Bijbel uniek.
De openbaring ontvouwt zich geleidelijk en bereikt een hoogtepunt
in Jezus Christus. De (meeste) boeken voér Christus worden door Jo-
den aanvaard als heilige Schrift; de boeken voér én na Christus (Oude
en Nieuwe Testament) worden door Christenen aanvaard als Woord
van God. Voor Christenen vormen de evangelies het hartstuk van de
Bijbel.

In deze uitgave vind je de 4 evangelies, aangevuld met het tweede
boek van Lucas: de Handelingen van de Apostelen, en de brief die de
apostel Paulus beschouwt als ‘zijn evangelie’: de brief aan de christe-
nen te Rome.

DE VIER EVANGELIES

De vier evangelies zijn getuigenissen van het leven, de dood en de
verrijzenis van Jezus. Ze verkondigen ieder op een eigen wijze dat
God zich heeft laten zien in Jezus; dat we in Hem onze Heiland vin-
den. Door Hem worden we verlost en Hij geeft ons de doorgang naar
het eeuwig leven.

Het woord ‘evangelie’ is een heel oud, voor-christelijk woord dat om-
wille van Jezus een nieuwe betekenis heeft gekregen. De heilige apos-
tel Paulus gebruikt het al in zijn brieven. Hij noemt zijn verkondiging
vaak zijn “evangelie”. Marcus is de eerste schrijver die “evangelie” als
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titel boven zijn verhaal over Jezus heeft gezet (Begin van het Evangelie
van Jezus Christus, de Zoon van God, Mk 1,1). Zijn verhaal is zeker his-
torisch omdat hij historische feiten gebruikt, maar het is beslist geen
chronologisch verslag. De feiten zijn verzameld en geordend met het
doel om een getuigenis te geven. Het evangelie is daarom niet zo-
maar een biografie van Jezus.

Mattels en Lucas hebben na Marcus geschreven en hun evangelies
lijken sterk op dat van Marcus. Deze drie worden samen de synop-
tische evangelies genoemd. Als je ze namelijk naast elkaar plaatst,
zie je de overeenkomsten en de verschillen. Johannes kent deze drie
evangelies wel, maar volgt een heel eigen strategie om te getuigen
van Jezus. Uiteindelijk hebben alle vier evangelisten dezelfde Blijde
Boodschap: de mens Jezus is de Zoon van God; Hij leeft en door Hem
is er hoop op eeuwig leven.

Na de dood en verrijzenis van Jezus en de komst van de heilige Geest
kreeg de gemeenschap van mensen, die hun leven wilden toever-
trouwen aan God door Jezus, verder vorm in de kerk. In en voor deze
gemeenschap van gelovigen schreven de evangelisten hun getuige-
nis. Centraal in de beleving van de eerste christenen is de aanwezig-
heid van de levende Jezus; alle schrijvers van het Nieuwe Testament
leggen daarvan getuigenis af. Ook al hebben de evangelisten hun
menselijke talent ingezet om te schrijven, toch werden hun evange-
lies (en geen andere evangelies) van begin af aan aanvaard als gein-
spireerd door de heilige Geest. Hun getuigenis van geloof is norm
voor de kerk. Deze 4 evangelies zijn dus het werk van mensen én het
werk van God.

De evangelist Mattelis maakt veel gebruik van woorden uit het Oude
Testament en legt nadruk op Jezus als een leraar en op het Rijk der
Hemelen. Zijn evangelie kent vijf grote toespraken, waarin de woor-
den van Jezus verzameld zijn. Middenin staat de toespraak met de
gelijkenissen (Mt 13). Heel bekend zijn ook de zaligsprekingen (Mt 5)
en de werken van barmhartigheid (Mt 25).
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Bij de evangelist Marcus staat centraal wie Jezus is. Midden in zijn
evangelie staat de nadrukkelijke vraag gericht aan de leerlingen: wie
zeg jij dat Ik ben? Marcus laat alles snel op elkaar volgen zodat de lezer
wordt meegetrokken en ontdekt wie Jezus is. Heel bekend en indrin-
gend is de gelijkenis van het zaad (Mk 4), die gaat over het luisteren.
Het getuigenis over Jezus is niet vrijblijvend: terwijl je leest over het
zaad, moet je kiezen wat je met het woord doet.

Het evangelie van Lucas speelt zich grotendeels onderweg af; het is
een reis-evangelie. Lucas legt nadruk op het dagelijks leven en hoe de
goddelijke barmhartigheid daarin nodig is. Beroemd zijn het Kerst-
verhaal en de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan en ook het
verhaal van de Emmausgangers.

Als laatste van de vier evangelisten kiest Johannes een andere stra-
tegie. Hij gebruikt het gegeven dat Jezus een mens is en tegelijk de
Zoon van God om alles van Jezus transparant te beschrijven: door-
heen de feitelijke woorden en gebeurtenissen kun je God zien. Jezus
zegt: “Wie Mij ziet, ziet de Vader” (Joh 14,9). Jezus spreekt en werkt als
iemand die van bij de Vader komt en getuigenis aflegt van wie God is.
Kenmerkend zijn de zeven Ik-ben-uitspraken van Jezus, waarmee Hij
zich gelijk stelt met God. Johannes maakt ook veel toespelingen op
het Oude Testament. Daarnaast is de liefde als kenmerk van de chris-
telijke levenshouding een doorgaande lijn. Het beeld van de Goede
Herder en de vertelling van de overspelige vrouw zijn woorden die
velen kennen.

Samen vormen de vier evangelies het getuigenis van de levende
Heer. Als je de evangelies wilt leren kennen, kun je met elk evangelie
beginnen. Maar belangrijker dan waar je begint, is hoe je leest.

HANDELINGEN VAN DE APOSTELEN

Na de vier evangelies volgt het boek Handelingen van de apostelen
(vaak kortweg Handelingen genoemd). Feitelijk zijn de Handelingen
het tweede boek van Lucas en het sluit aan op zijn evangelie. Het
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evangelie gaat over het leven en werk van Jezus. Het tweede boek,
de Handelingen, beschrijft het vervolg, de verspreiding van de chris-
telijke boodschap vanuit Jeruzalem over heel Judea en Samaria, ‘tot
aan het uiteinde van de aarde’. De titel wekt de suggestie dat het
vooral over de activiteiten van de apostelen gaat (en dan voorname-
lijk Petrus en Paulus), en dat er geen “handelingen” van Jezus meer
te melden zouden zijn. Dat is niet het geval: Lucas laat zien hoe de
levende Heer aanwezig is in zijn kerk. Zo vat Paulus zijn eigen werk
samen door te zeggen dat het Christus is dié het licht verkondigde
aan het volk en aan de heidenen (Hnd 26,23). Zoals ook bij Grieks-ro-
meinse geschiedschrijving het geval is, brengt Lucas door middel van
toespraken van apostelen het totaal van de geschiedenis en de bete-
kenis van de beschreven gebeurtenissen onder woorden.

BRIEVEN

Het Nieuwe Testament bevat 21 brieven (gesorteerd op lengte), 13
staan op naam van de apostel Paulus; 1 kent geen afzender; 2 staan
er op de naam van de apostel Petrus; 3 op de naam van de apostel
Johannes; 1 op de naam van de apostel Jakobus en 1 op de naam
van de apostel Judas. Al deze brieven verkondigen het geloof in Jezus
als de Christus op hun eigen manier. Het meest bekend zijn de brie-
ven van de apostel Paulus. Ze zijn de oudste schriftelijke christelijke
documenten die we kennen. De oudste brief is de eerste brief aan
de Tessalonicenzen. De brieven zijn geen gewone correspondentie,
maar een voor die tijd gewoon middel om het evangelie te verkondi-
gen. Ook al is er een bepaalde adressant, het was de bedoeling dat de
brieven overal gelezen werden (Kol 4,16).

De brieven zijn vooral getuigend en redenerend; ze vragen de nodige
aandacht om ze goed te verstaan. Er zijn parels in te vinden die door
veel mensen graag worden gelezen, zoals het Hooglied van de Liefde
(1 Korintiérs 13) of de gelijkenis van het Lichaam van Christus (1 Ko-
rintiérs 12) en het Lied over de Mensenzoon (Filippenzen 2).
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Belangrijk is ook te ervaren dat ons geloof niet geheel en al door de
rede te bevatten is, maar dat het tegelijkertijd niet onredelijk is. De
verkondiging en de verantwoording van het geloof in Christus vraagt
erom alles ook met argumenten en redenen te omkleden.

De apostel Paulus schreef zijn brieven gewoonlijk aan gemeenschap-
pen van Christenen die hijzelf had gesticht of bezocht. De Brief van
Paulus aan de Romeinen is uniek omdat Paulus er tevoren nooit ge-
weest was. Op een belangrijk moment in de groei van de Kerk schrijft
Paulus deze brief en noemt het “zijn evangelie” (Rom 1,1.15-17). In
zijn getuigenis over Jezus gaat hij in op wat het betekent om gerecht-
vaardigd te zijn, om als Christen te leven, en hoe de verhouding tus-
sen Israél en de Kerk is.

HOE LEZEN?

leder geschrift moet gelezen worden in de geest waarin het geschre-
ven werd. Dit geldt ook voor de Bijbel als geheel en ook voor de vier
evangelies, die er een onderdeel van zijn. De vraag is dus: in welke
geest, met welke bedoeling werd de Bijbel geschreven? De evangelis-
ten zijn daarover heel duidelijk: ze schrijven om de lezer te helpen in
geloof zijn of haar leven met Jezus te verbinden. Lees bijv. Lucas 1,1-4
of Johannes 19,35 of Johannes 20,30-31.

Christelijke spiritualiteit is meer dan een gevoel en drukt zich uit in
een manier van leven die verbonden is met de levende Heer. Jezus
verkondigt de wil van God, en de verlossende liefde die God de mens
aanbiedt in Hem. Bij het geloof hoort dus een levenshouding waar-
aan je kunt aflezen hoe iemand christen is. In de teksten van de Bijbel
spreekt God ons aan; in de evangelies spreekt God ons aan door Je-
zus en deze teksten kunnen je dus helpen om je te oefenen in die le-
venshouding. Bij het lezen begin je te vragen wat het betekent, maar
je vraagt je ook altijd af hoe je die bepaalde tekst gaat beantwoorden.
Het woord vraagt om een antwoord, en uiteindelijk om een keuze.
Gaat het nu over jou? Zit je in een soortgelijke situatie als het bijbels
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personage over wie de tekst spreekt? Je kan je ook beurtelings iden-
tificeren met de verschillende personages in een verhaal. Dat kan
verhelderend werken naar jezelf toe. Hun vragen en houdingen zijn
vaak ook de jouwe.

WOORD OM VAN TE LEVEN

De Bijbel vertelt hoe God zich aan mensen uit het verleden heeft ge-
openbaard, hoe God toen op hen een beroep heeft gedaan en hoe
zij met God op weg zijn gegaan. Maar de Bijbel vertelt dit opdat je
ook vandaag zou weten wie God voor jou is en wat Hij vandaag van
jou vraagt in de gemeenschap van gelovigen. Daarom moet er bij de
Bijbellezing een voortdurende wisselwerking zijn tussen God zoals je
Hem in de Bijbel aan het werk ziet en God zoals Hij werkzaam is in
je eigen leven en in de kerk en wereld van vandaag. Pas wanneer de
lezing van de Bijbel je opmerkzaam maakt op God, die ook vandaag
met je begaan is, je aanspreekt en een beroep op je doet, heb je de
Bijbel goed gelezen. Vanuit de Bijbellezing keer je terug naar je eigen
leefwereld om gespannen uit te kijken hoe God daar aanwezig is en
werkt. En andersom moet je vanuit je inzet voor het Rijk van God
telkens weer terugkeren naar de Bijbel en naar de gemeenschap van
gelovigen, om te zien of het nog wel ‘bijbels’ en ‘gelovig’ is wat je aan
het doen bent.

Lezen in de Bijbel wordt vruchtbaar als het je tot groter geloof brengt
eninspireert tot een nieuwe manier van leven. Als het woord van God
niet mens wordt in je eigen leven, draagt het geen vrucht. Meer dan
een geschreven en gelezen woord, zou de Bijbel een ‘geleefd’ woord
moeten zijn. Daarom mag je je altijd afvragen wat die bepaalde tekst
voor jou zelf betekent. In het optreden van Jezus kun je ontdekken
welke houding je vandaag als christen kunt aannemen in een soort-
gelijke situatie. In zijn houding wordt duidelijk wat leven vanuit God
in deze wereld betekent. Soms, in je beste momenten, kun je daar
dicht bij komen, maar vaak ook niet. Toch: als je op die manier met de
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Bijbel bezig bent, heb je er wat aan. Dan staat het lezen niet los van je
concrete leven en wordt het vruchtbaar.

Door ze te lezen, door ze voor te lezen, door er met elkaar over te
spreken, kunnen woorden tot leven komen. Om op het spoor te ko-
men van het geloof (: antwoord aan God) en van jouw geloof kan
het helpen bewuste stappen te zetten in je leven. ledere goede stap
brengt je dichter bij je zelf, dichter bij anderen, dichter bij God.

Stap 1 - wees bewust van Wie er is

Nog voor je de Bijbel opent, is het goed om je te concentreren op
wat je gaat doen: breng je te binnen dat je woorden gaat horen die
weliswaar door mensen zijn geschreven, maar waarin God zelf aan
het woord komt. Met de Bijbel in de hand ben je niet alleen. Een goed
begin zijn de gebeden in dit boek (vanaf blz. 15).

Stap 2 - kies het (Evangelie)verhaal

Probeer een afgerond gedeelte te lezen in plaats van losse zinnen.
Elke tekst heeft een context. Lees ook niet een te groot stuk. De op-
schriften boven de gedeelten kunnen je helpen.

Stap 3 - langzaam lezen

Je kunt in stilte lezen of hardop. Alleen of met één of meer anderen.
Lees de (evangelie)tekst langzaam en aandachtig; het is goed om de
tekst te herlezen.

Met sommige teksten moet je langer omgaan, voor ze je wat doen en
voordat je hart gaat branden. Een remedie tegen ongeduld en haast
is de tekst hardop te lezen of op een eigen manier en in een eigen
lay-out over te schrijven. Zo raak je vertrouwd met de tekst en begint
hij te spreken.

Stap 4 - stel je in gedachten het verhaal voor

Wanneer we woorden in een tekst lezen, maken we ons vaak onbe-
wust een voorstelling van de vertelling. Je kijkt als het ware naar een
inwendige film en neemt zo het verhaal in je op. Laat de Bijbelse we-
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reld bewust tot leven komen: zie, hoor en voel als het ware de men-
sen, de plaatsen en gebeurtenissen; ga er bij staan.

Stap 5 - waar en wanneer?

Om de betekenis van een tekst goed te vatten kan het nuttig zijn de
concrete omstandigheden na te gaan. Bijvoorbeeld: waar en wan-
neer situeert zich deze tekst in het leven van Jezus? Soms wordt dit
door de evangelist uitdrukkelijk aangegeven, bijvoorbeeld in Marcus
9,34: Ze hadden onderweg ruzie gehad over de vraag wie de grootste
was’, of in Lucas 18,9: ‘De volgende gelijkenis vertelde Hij met het oog op
mensen die overtuigd zijn van hun eigen rechtvaardigheid en neerzien
op alle anderen.’

Stap 6 - niets is toevallig

In de evangelies is niets aan het toeval overgelaten: ruimte, tijd, ge-
beurtenissen en personen zijn zorgvuldig geordend. Voorkom dat je
fantasie op hol slaat, en blijf dicht bij de woorden van de tekst. De
volgende eenvoudige vragen kunnen je daarbij helpen:

hoe is het verhaal in tijd en ruimte ingedeeld?

uit welke scénes is het verhaal opgebouwd en in welk verband
staan ze tot elkaar?

wie hoor je?

wat zie je?

wie spelen er mee en welke personages (mensen, dieren, dingen)
vervullen er een rol?

welke woorden springen eruit?

BIJZONDERE WOORDEN

Gelijkenissen

In de evangelies komen nogal wat gelijkenissen of parabels voor. Een
gelijkenis schept afstand, provoceert en appelleert. Een gelijkenis
wekt eerst de indruk dat het ineens over iets anders gaat. In die zin
kan je zeggen dat een gelijkenis afstand schept en het gewone ver-
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haal onderbreekt. Maar juist daardoor bezit de gelijkenis een provo-
cerende kracht; zij zet aan het denken en spitst de aandacht.

Met opzet vertellen gelijkenissen vaak ongewone en paradoxale din-
gen, waardoor de lezer geraakt wordt. De gelijkenis provoceert. Zij
dwingt de lezer zijn eigen gewoontes en manier van leven ter discus-
sie te stellen. Zij plaatst je voor een keuze tussen twee levenswijzen.
Wie een gelijkenis gehoord heeft, zal moeten kiezen tussen zijn eigen
standpunt en het standpunt van Jezus. Niet kiezen is ook een keuze.
Je moet nu reageren, positief of negatief. Met andere woorden een
gelijkenis appelleert, zij bevat een oproep om anders te gaan leven.
Vraag je dus bij het lezen van een gelijkenis altijd af hoe zij distanti-
eert, hoe zij provoceert en welk appél ervan uitgaat.

Wonderen

Bij wonderen mag je altijd deze twee vragen stellen: (a) wat willen zij

openbaren en (b) waartoe roepen zij je op?

a. Wonderen openbaren drie dingen.

- Ten eerste openbaren wonderen wie God is. Ze laten iets zien van
hoe God de wereld en de mensen geschapen en bedoeld heeft.
In de wonderen breekt iets door van zijn liefde, zijn macht en zijn
beeld. Zij zijn een venster op een wereld die helemaal beantwoordt
aan Gods liefdevolle bedoeling. De wonderen zeggen ons telkens
weer opnieuw dat onze wereld niet zo hoeft te zijn zoals hij nu is:
het kan anders worden, beter, rechtvaardiger, vredevoller.

- Ten tweede openbaren wonderen wie en wat Jezus is. Ze maken
duidelijk dat Hij de Christus is; degene in wie God en Gods heer-
schappij concreet gestalte hebben gekregen. Als geen ander heeft
Jezus God zichtbaar en tastbaar gemaakt. ‘Mijn voedsel is: de wil doen
van Hem die Mij gezonden heeft en het werk volbrengen dat Hij Mij
heeft opgedragen’ (Johannes 4,34).

- Ten derde openbaren wonderen iets over de mens: hoe hij is in zijn
nood en hoe hij kan worden gered als hij Jezus ontmoet.



b. Wonderen kunnen ook oproep en aansporing zijn om, zowel in
je eigen leven als op het vlak van de maatschappelijke structuren,
de genade die van Jezus uitgaat effectief te laten worden. Wonderen
mogen niet vrijblijvend gelezen worden. Zij roepen je op: ‘Ga dan en
doe voortaan net als hij’ (Lucas 10,37).



DE BIJBEL IS EEN GEBEDENBOEK

Dit boek is niet alleen bedoeld als leesboek, maar ook als gebeden-
boek. Het wil een hulpmiddel zijn om alleen of in groepsverband tot
gebed te komen. Als je aandachtig en gelovig geluisterd hebt naar
het woord van God in de Bijbel, komt dit woord in je hart, word je
geraakt en kom je tot antwoord: je begint te bidden, als antwoord op
het woord dat God in de schriften het eerst tot jou gesproken heeft.
Juist die woorden uit de Bijbel die je geraakt hebben, kun je gebruiken
als gebed.

BIDDEN BIJ) HET LEZEN IN DE BIJBEL

Voor de individuele bijbellezing kun je zo bidden:

Heer God,

U bent het licht voor wie U tastend zoekt.

Wie dagelijks uw woord overweegt, vindt stromen van levend water.
Voed mij met uw woord.

Behoed mij en wijs mij de weg die ik moet gaan

om in deze wereld te getuigen van uw verbond met ons

door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.

Amen.

of:

Heilige Geest, open mijn hart

geef mij een heldere geest en een ontvankelijk hart

voor het woord in de Schrift.

Leer mij de wil van God te verstaan

Help mij te beantwoorden aan uw verwachting

en laat Christus meer en meer in mij groeien,

zodat ik toeneem in wijsheid en inzicht, beleid en kennis,
en meer en meer beeld en gelijkenis van God word.
Amen.
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Voor een bijbellezing in een groep kun je zo bidden:

Heer onze God,

wij danken U omdat U ons in vriendschap telkens weer samenbrengt
rondom uw woord dat leven geeft.

Maak ons hart open en ontvankelijk voor uw woord van vrede en
barmhartigheid.

Zegen dit samenzijn en laat uw Geest op ons rusten.

Help ons aandachtig te luisteren naar U en naar elkaar.

Wijs ons de weg die wij moeten gaan

en behoed ons voor vrijblijvend gepraat.

Geef ons de kracht om uw wil ook te doen

en mee te bouwen aan een wereld van vrede en vreugde.

Leid ons door de heilige Geest

in het spoor van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.

Amen.

of:

Heer onze God,

wij danken U voor Jezus, in wie Gij U aan ons toont.

Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven.

Maak ons ontvankelijk voor zijn woord.

Wij zijn hier bijeen vol goede wil,

maar tegelijk zwak en bang om in de wereld van U te getuigen.
Herschep ons door uw woord en uw Geest

Maak ons nieuw en help ons om ons leven te verbinden met Jezus.
Amen.

Na de individuele bijbellezing kun je zo bidden:

Heer God, ik heb aandachtig geluisterd naar uw woord in de Bijbel,
het boek dat mij hoop geeft en vertroosting schenkt.

Nu zie ik de weg die ik moet gaan.

Geef mij daartoe de kracht en de durf.

Help mij uw wil te doen

Help me uw barmhartigheid waar te maken

en zo uw medewerk(st)er te worden.

Laat mij naar elk mens kijken met uw ogen.
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Geef mij het vermogen uw vrede waar te maken.
Amen.

of:

ttemelse Vader, ik dank U voor uw woord, dat zin geeft aan mijn leven.
Maak mij bereid om overal te gaan waar uw woord mij zendt,
ook als het risico’s meebrengt of op onverschilligheid stuit.
Ik bid door Jezus Christus, die uw Zoon is en onze Heer.
Amen.
Na een bijbellezing in een groep kun je zo bidden:

Heer onze God,

wij danken U voor dit samenzijn rondom uw woord,
dat zin en richting geeft aan ons bestaan.

Laat het nu vruchtbaar zijn

en werken als gist in het deeg van deze wereld.
Versterk en verdiep onze vriendschap.

Zo geeft U hoop en toekomst,

vrede en gerechtigheid,

en zo laat U ons licht en zout zijn

door Christus Jezus, uw Zoon en onze Heer.

Amen.
of:

Heer onze God,

uw koninkrijk leeft waar mensen hart en handen hebben voor elkaar,
waar zij niet enkel dromen van een betere wereld,

maar ook bereid zijn het kruis op zich te nemen,

en uw barmhartigheid waar te maken in eigen leven.

Bekeer ons tot inzet en verantwoordelijkheid,

help ons metterdaad te geloven

in het evangelie van Christus Jezus, uw Zoon en onze Heer.

Amen.

Je kunt een bijbelgesprek ook afsluiten met enkele voorbeden,
waarin de voornaamste woorden en gedachten, die aan bod
kwamen, biddend worden hernomen.






Evangelie volgens Matteus

Geslachtslijst  van  Jezus

Christus, zoon van David,
zoon van Abraham. ‘Abraham
was de vader van lIsadk, Isadk
van Jakob, Jakob van Juda en zijn
broers; *Juda was de vader van
Peres en Zerach, die uit Tamar
geboren werden; Peres was de
vader van Chesron, Chesron
van Aram, ‘Aram van Ammina-
dab, Amminadab van Nachson,
Nachson van Salmon, °Salmon
van Boaz, die uit Rachab gebo-
ren werd; Boaz was de vader van
Obed, geboren uit Ruth; Obed
was de vader van Isai en Isai van
David, de koning.
®David was de vader van Salo-
mo, die geboren werd uit de
vrouw van Uria; ’Salomo was
de vader van Rechabeam, Re-
chabeam van Abia, Abia van
Asa, %Asa van Josafat, Josa-
fat van Joram, Joram van Uz-
zia, °Uzzia van Jotam, Jotam van
Achaz, Achaz van Hizkia, '°Hiz-
kia van Manasse, Manasse van
Amon, Amon van Josia, ''Josia
van Jechonja en zijn broers in
de tijd van de Babylonische bal-
lingschap.
?Na de Babylonische balling-
schap werd Jechonja de vader
van Sealtiél, Sealtiél van Zerub-

babel, *Zerubbabel van Abiud,
Abitd van Eljakim, Eljakim van
Azor, '“Azor van Sadok, Sadok
van Achim, Achim van Eliud,
'“Eliud van Eleazar, Eleazar van
Mattan, Mattan van Jakob. '®a-
kob nu was de vader van jozef,
de man van Maria, en uit haar
werd geboren Jezus die Chris-
tus genoemd wordt.

In het geheel zijn er dus van
Abraham tot David veertien ge-
slachten, van David tot de Ba-
bylonische ballingschap ook
veertien geslachten en van de
Babylonische ballingschap tot
de Christus eveneens veertien
geslachten.

Geboorte van Jezus
'*De geboorte van Jezus Chris-
tus vond plaats op deze wij-
ze. Toen zijn moeder Maria
verloofd was met Jozef, bleek
zij, voordat ze gingen samen-
wonen, zwanger van de heili-
ge Geest. '"Omdat Jozef, haar
man, rechtschapen was en haar
niet in opspraak wilde brengen,
dacht hij erover in stilte van
haar te scheiden. 2Terwijl hij
dit overwoog, verscheen hem
in een droom een engel van
de Heer die tot hem sprak: ‘Jo-
zef, zoon van David, wees niet
bevreesd Maria, uw vrouw, tot
u te nemen; het kind in haar
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schoot is van de heilige Geest.
21Zij zal een zoon ter wereld
brengen die u Jezus moet noe-
men, want Hij zal zijn volk red-
den uit hun zonden.’ 22Dit alles
is geschied, opdat vervuld zou
worden wat de Heer gesproken
heeft door de profeet, die zegt:
3 Zie, de maagd zal zwanger
worden en een zoon ter we-
reld brengen en men zal Hem
de naam Immanuél geven. Dat
is in vertaling: God met ons.
240ntwaakt uit de slaap deed Jo-
zef zoals de engel van de Heer
hem bevolen had en nam zijn
vrouw tot zich. #Toch had hij
geen gemeenschap met haar,
totdat zij een zoon ter wereld
bracht; en hij noemde Hem Jezus.

Bezoek van de wijzen

Toen dan Jezus te Betlehem

in Juda geboren was ten tij-
de van koning Herodes, kwamen
er te Jeruzalem Wijzen uit het
oosten 2en vroegen: ‘Waar is de
pasgeboren koning der Joden?
Want wij hebben zijn ster in het
oosten gezien en zijn gekomen
om Hem onze hulde te brengen.’
3Toen koning Herodes dit hoor-
de, werd hij verontrust en heel
Jeruzalem met hem. *Hij riep alle
hogepriesters en schriftgeleer-
den van het volk bijeen en legde
hun de vraag voor, waar Chris-
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tus moest geboren worden. °Zij

" antwoordden hem: Te Betlehem

in Juda. Zo immers staat er ge-
schreven bij de profeet:
¢ En gij Betlehem, landstreek
van Juda, gij zijt volstrekt niet
de geringste onder de leiders
van juda, want uit u zal een
leidsman tevoorschijn treden,
die herder zal zijn over mijn
volk Israél.’
"Toen ontbood Herodes in het
geheim de Wijzen en vroeg hun
nauwkeurig naar de tijd waar-
op de ster verschenen was.
8Daarop zond hij hen naar Bet-
lehem met de opdracht: ‘Gaat
een zorgvuldig onderzoek in-
stellen naar dat Kind en wan-
neer u het gevonden hebt, be-
richt het mij dan, opdat ook ik
het hulde kan gaan brengen.’
“Na de koning aangehoord te
hebben vertrokken zij. En zie,
de ster die zij in het oosten ge-
zien hadden, ging voor hen uit
totdat zij boven de plaats waar
het Kind zich bevond stil bleef
staan. '°Op het zien van de ster
werden zij vervuld van over-
grote vreugde. ''Zij gingen het
huis binnen, zagen er het Kind
met zijn moeder Maria en op
hun knieén neer vallend betuig-
den zij het hun hulde. Zij haal-
den hun schatten tevoorschijn



en boden het geschenken aan:
goud, wierook en mirre. '2En
in een droom van Godswege
gewaarschuwd om niet meer
naar Herodes terug te keren,
vertrokken zij langs een andere
weg naar hun land.

Vlucht naar Egypte
“Na hun vertrek verscheen
een engel van de Heer in een
droom aan Jozef en sprak: ‘Sta
op, neem het Kind en zijn moe-
der, vlucht naar Egypte en blijf
daar tot ik u waarschuw, want
Herodes komt het Kind zoeken
om het te doden. “Hij stond
op en week in de nacht met
het Kind en zijn moeder naar
Egypte uit. '*Daar bleef hij tot
aan de dood van Herodes, op-
dat in vervulling zou gaan wat
de Heer gesproken had door
de profeet:

Ik heb mijn zoon geroepen uit

Egypte.

Kindermoord
'8Zodra Herodes bemerkte, dat
hij door de Wijzen om de tuin
geleid was, ontstak hij in hevi-
ge toorn; hij zond zijn mannen
uit en liet in Betlehem en heel
het gebied daarvan al de jon-
gens vermoorden van twee jaar
en jonger, in overeenstemming
met de tijd waarnaar hij de Wij-
zen nauwkeurig had gevraagd.

"Toen ging in vervulling het
woord dat door de profeet Jere-
mia gesproken was:

'® Een klacht werd in Rama ge-
hoord, geween en luid gejam-
mer: Rachel, wenend om haar
kinderen, wil niet getroost wor-
den, omdat zij niet meer zijn.

Terugkeer uit Egypte

"“Nadat Herodes gestorven
was, verscheen in Egypte een
engel van de Heer in een droom
aan Jozef en zei: ?*Sta op, neem
het Kind en zijn moeder en trek
naar het land Israél, want die
het Kind naar het leven ston-
den zijn gestorven.’ ?'Hij stond
op, nam het Kind en zijn moe-
der en ging naar het land Isra-
el. 22Toen hij echter hoorde, dat
Archelaus in plaats van zijn va-
der Herodes over Juda heerste,
vreesde hij daarheen te gaan;
van Godswege in een droom
gewaarschuwd, begaf hij zich
daarom naar het gebied van
Galilea. #Hier aangekomen ves-
tigde hij zich in een stad, Naza-
ret geheten, opdat in vervulling
zou gaan wat door profeten ge-
zegd was: Hij zal een Nazoreeér
genoemd worden.
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