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Zoals in vroeger tijden
moet de Rozenkrans ook nu
een machtig wapen zijn,
om in onze innerlijke strijd
de overwinning te behalen
en om alle zielen te helpen.

Prijs Maria met je lippen:
eerherstel vraagt jou de Heer
en lofprijzing uit je mond.

Wat zou het prachtig zijn als jij,

met deze heerlijke Mariadevotie

en met je waakzame liefde,

vrede en blijdschap zou kunnen en willen zaaien
in heel de wereld.

Rome, oktober 1968



Deze regels zijn niet geschreven voor kwezels. — Ze zijn
geschreven voor geestelijk volwassen mensen... die van aan-
pakken weten, en die ongetwijfeld hun hart wel eens tot God
hebben verheven en met de psalmist tot Hem hebben geroe-
pen: Notam fac mihi viam, in qua ambulem; quia ad te
levavi animam meam. — Toon mij de weg die ik moet vol-
gen; want tot U verhef ik mijn geest (Ps 142, 8).

Ik moet deze mensen een geheim vertellen, dat best het
begin kan zijn van de weg die Christus voor hen wenst.

Mijn vriend: als je verlangt groot te zijn, word dan klein.

Klein zijn vereist geloven zoals kinderen geloven, liefheb-
ben zoals kinderen liefhebben, zich overgeven zoals kinderen
zich overgeven... bidden zoals kinderen bidden.

Dit alles heb je nodig om in praktijk te brengen wat ik je in
deze regels ga onthullen.

Het begin van de weg die eindigt in een totale dwaas-
heid voor Jezus, is een liefdevol vertrouwen in de Heilige
Maria.

— Wil jij de Heilige Maagd beminnen? — Ga dan met Haar
om! Hoe? — Door de Rozenkrans goed te bidden.



Maar in de Rozenkrans... herhalen wij steeds hetzelfde! —
Steeds hetzelfde? Zeggen mensen die verliefd zijn dan niet
steeds hetzelfde tegen elkaar? Zou het niet zo kunnen zijn dat
jouw Rozenkrans eentonig is, omdat je in plaats van woorden
uit te spreken als een mens, alleen maar klanken uitstoot ter-
wijl je gedachten ver van God verwijderd zijn?

— En dan dit nog: voor ieder tientje wordt het mysterie
aangegeven dat men gaat overwegen.
— Jij... heb jij deze mysterién wel eens ooit overwogen?

Word klein. Kom mee en — hier ligt de kern van mijn
vertrouwelijke mededelingen —wij zullen het leven van Jezus,
Maria en Jozef meebeleven.

Elke dag zullen wij Hun een nieuwe dienst bewijzen. We
zullen hun gesprekken horen. We zullen de Messias zien op-
groeien. We zullen de dertig jaar van zijn verborgen leven
bewonderen... We zullen aanwezig zijn bij zijn Lijden en
Dood... We zullen verbaasd staan over de heerlijkheid van zijn
Verrijzenis... In één woord, we zullen, dwaas van Liefde (er is
geen andere liefde dan de Liefde), elk moment uit het leven
van Jezus Christus beschouwen.



MARIA BOODSCHAP
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Vergeet niet, mijn vriend, dat we kinderen zijn. De
Vrouw met de zoete naam, Maria, is in gebed verzonken.

Jij bent in dit huis wie je maar wilt: een vriend, een
dienaar, een nieuwsgierige, een buur... — Ik durf op dit
moment niets te zijn. Ik verberg me achter jou, en vol
verbazing beschouw ik het tafereel :

De Aartsengel brengt zijn boodschap over... Quomodo
fiet istud, quoniam virum non cognosco ¢ — Hoe zal dit
geschieden, daar ik geen man beken? (Lc. 1, 34).

De stem van onze Moeder doet mij, bij wijze van
contrast, denken aan al de onreinheden van de mensen...
ook aan de mijne.

Hoe haat ik dan deze aardse laagheden ... En, wat een
voornemens !

Fiat mibi secundum verbum tuum. — Mij geschiede
naar uw woord (Lc. 1, 38). Bij de schoonheid van deze
maagdelijke woorden, is het Woord vlees geworden.

Het eerste tientje loopt ten einde... Ik heb nog tijd om
tot mijn God te zeggen, voordat iemand anders het doet :
Jezus, ik bemin U.
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HET BEZOEK
AAN ELISABET



Jonge vriend, nu heb je zeker al geleerd hoe je verder
moet gaan. — Houd Jozef en Maria blij gezelschap... en
je zult overleveringen horen van het Huis van David.

Je zult horen over Elisabet en Zacharias, je zult ont-
roerd worden door de intens zuivere liefde van Jozef, en
telkens als er gesproken wordt over het Kind dat in Betle-
hem geboren zal worden, zal je hart sneller gaan klop-
pen...

Met spoed reizen wij naar het bergland, naar een dorp
van de stam Juda (Lc. 1, 39).

We komen daar aan. — Het is het huis waar Johannes
de Doper geboren zal worden. — Elisabet bejubelt vol
dankbaarheid de Moeder van de Verlosser : Gezegend zijt
gij onder alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw
schoot! — Waaraan heb ik het te danken dat de Moeder
van mijn Heer naar mij toe komt? (Lc. 1, 42-43).

De Doper springt op in de schoot van Elisabet... (Lc. 1,
41). — De nederigheid van Maria uit zich in het Magnifi-
cat... — Enjij en ik, die hoogmoedig zijn — die hoogmoe-
dig waren — beloven nederig te worden.
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